
   

december 2021 Kerstkransjes
Als het even kan, komen we elk najaar wel een keer in 
de Eifel. Zo ook afgelopen november. Maar deze foto 
ligt al tien jaar te wachten om een keer gebruikt te 
worden, en nu, voor de kerst, viel mijn oog er weer op.
Dit is natuurlijk een (muur)schilderwerkje, maar het 
lijkt wel 3D-opgebouwd uit een stapel bierviltjes of zo. 
Mijn kosterservaring in onze ongelijkvloerse kerk leert 
hoe nuttig die zijn om het viertafelpotenprobleem het 
hoofd te bieden.

Maar vandaag zie ik er iets heel anders in: kerstkransjes! 
En met dit feestelijke plaatje luiden we dan dit jaar weer uit. Prettige dagen!       Wim Wattel

Kerstavond – Gedichtenwandeling door de 
abdijgebouwen

Beste Koorkerkers,
Al een paar weken straalt op de achterkant van onze liturgie het woordje 
kerstmusical mij tegemoet.
Een heerlijke traditie waar ik elk jaar, samen met Aleida naar uit kijk.
Vorig jaar hebben we een Carol Service gehouden. Heel erg mooi en sfeervol 
met dank aan de engelen van Aleida.
Dit jaar staat alles weer op losse schroeven.
Het kerstspel wat klaar ligt op de plank is niet uitvoerbaar. 
Of we mogen zingen is ook de vraag…
Wat overblijft is….. wandelen. 
En met dat gegeven kwam ik op het volgende idee:
Een gedichtenwandeling door ons prachtige complex.
Wandelkerk, kloostergangen, pleintje… 
Een gedichten/kerstwandeling waarbij we diverse mensen tegenkomen die 
voor kleine groepjes of tweetallen, op gepaste afstand, een prachtig gedicht 
ten gehore brengen.
We komen op onze tocht vast ook lekkers tegen. En wie weet, na afloop mis-
schien toch een Stille Nacht in de Koorkerk.
Dit plan kunnen we definitief maken tegen de tijd dat het kerst wordt.
Voor nu zou ik graag een oproep willen doen aan iedereen die het leuk zou 
vinden een gedicht voor te dragen. Natuurlijk naar eigen keuze.
Ik denk aan zo´n tien mensen.
Daarnaast zou het ook fijn zijn om een paar extra handen te kunnen inzetten 
voor de aankleding van de verschillende plekken die wij in gedachten heb-
ben.
Om e.e.a. goed te laten verlopen zullen we de wandeling openstellen van 
19.00 uur tot 21.00 uur.
En de route wordt zódanig dat we elkaar onderweg niet hoeven te passeren.
Graag zie ik uw aanmelding om mee te werken en eventuele andere sug-
gesties tegemoet!

Met een hartelijke groet, ook namens Aleida Post en Henk Soepenberg,
Simone Ludikhuijze
simlud@live.nl

Bijeenkomst over de 
organisatiestructuur op 
13 december a.s. 
uitgesteld

Bij de gemeenteavond van 10 
november jl. hebben wij aan-
gegeven dat de afronding van 
onze discussie over de organi-
satiestructuur zou plaatsvin-
den op een bijeenkomst van 
alle leden van de Koorkerkge-
meenschap op 13 december 
a.s.  
Wij vinden het belangrijk dat 
zoveel mogelijk Koorkerkers 
aanwezig kunnen zijn om deze 
voor onze toekomst belang-
rijke beslissing gezamenlijk te 
kunnen nemen. 
Door de Coronamaatregelen 
zal dit naar verwachting niet 
het geval zijn. Daarom hebben 
de kerkenraad en de besturen 
van de VVHM en de RGMZ be-
sloten dat deze bijeenkomst 
op een later tijdstip zal plaats-
vinden.    

Hugo Schorer 

Buschkapelle, Gerolstein, Eifel, Duitsland
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Bij de diensten

Zondag 5 december 2021, ds. Paul Saraber
5 December, vol verwachting klopt ons hart! In de christelijke wereld noemen wij dat Ad-
vent. Wat vieren wij eigenlijk met Advent? Wat verwachten wij? De geboorte van Jezus? 
De komst van de Messias? Vieren wij een liturgisch moment zonder gevolgen?
Volgens mij lijkt Advent meer op christelijke zelfbevrediging dan de realiteit van van-
daag. De vraag is: wat bedoelen wij met verwachting? Verwachten wij nog iets voor deze 
wereld?
Om met Maleachi te spreken: Ben ik moe geworden en geloof ik niet meer in het pro-
fetische visioen? Wat kom ik doen in de Koorkerk? Hevige twijfel maakt zich van mij 
meester. Is er nog iets zinnigs te zeggen over Advent? Ik kom er niet uit. Op zijn Zeeuws: 
ik worstel maar of ik boven kom?
Jullie zullen het 5 december wel horen. Maar om samen met Nelleke weer even in de 
Koorkerk te zijn en jullie te ontmoeten is voor ons een hoopvol moment.
Met warme Franse groeten,
Paul en Nelleke

Zondag 12 december 2021, ds. Rachelle van Andel
Thema: Ik wens de wereld omgekeerd
We lezen fragmenten uit. het boek ‘Inaya, brief aan mijn kind’ van schrijver Bleri Lleshi. 
Daarnaast staat de lofzang van Maria centraal en lezen we Lucas 1: 39-56.
In een complexe en onzekere tijd proberen we onze aandacht te richten op dat wat leven 
geeft, op de mogelijkheid van een nieuw begin, op verhalen die ons leven geven en per-
spectief bieden. 
Hartelijke groet, 
Rachelle 

Zaterdag 25 december 2021 (Eerste Kerstdag), ds. Wim Jansen
Thema: Het feest van Schorre en Morrie – Kerst 2021
…’en vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt’… Deze quote is afkomstig 
uit het refrein van het liedje Kronenburgpark van Frank Boeijen. Het lijkt te kloppen. Ver-
warrende tijden. Veel mensen lijken maar wat te doen, zonder kompas, instinctief. Ga die 
wereld uit, zingt Frank Boeijen in hetzelfde refrein. Die wereld van de stuurloosheid, de 
uitzichtloosheid. 
Maar hoe vinden we de weg uit ‘die wereld’? De weg naar onze bron en bestemming? 
Een os kent zijn meester en een ezel zijn voerbak, zegt Jesaja. Maar hoe komen ze in de 
Kerststal, de os en de ezel? Schoor en Gamoor, heten ze in het hebreeuws. Schorremorrie, 
in de volksmond. Uitvaagsel. Net als dat kind in de voerbak. Hoeveel mensen in de wereld 
van vandaag voelen zich uitvaagsel? Kerst als feest van het uitvaagsel? We hopen op een 
inspirerende viering, hopelijk met medewerking van een zanggroepje van Aleida, maar 
dat is op dit moment nog niet zeker.
Ds. Wim Jansen, Veere

Kerkdiensten

5 december 2021
Ds. Paul Saraber

12 december 2021
Ds. Rachelle van Andel

19 december 2021
Ds. Edward van der Kaaij

24 december 2021
(Kerstavond)
Kerst/gedichtenwande-
ling door de abdijgebou-
wen

25 december 2021
(Eerste Kerstdag)
Ds. Wim Jansen

26 december 2021
geen dienst

2 januari 2022
Rev. Dirk van Leeuwen

9 januari 2022
Ds. Marianne Zandbergen

16 januari 2022
Ds. Jeannette van den 
Beukel

23 januari 2022
Ds. Ivo de Jong

30 januari 2022
Ds. Tjaard Barnard
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 Taakgroep Diaconaat

Gehouden collectes
Over de opbrengst van de gehouden collectes kunnen we het volgende rapporteren.
24 oktober: algemene diaconale collecte € 90,80. 
31 oktober: Zeeuws Verlies en Rouw € 193,16 (gedachtenisdienst). 
7 november: Kerk in Actie-project Sterke Vrouwen in Guatemala € 133,45.
Het betreft weer alleen in collectezakken ontvangen geld/bonnen; exclusief bijdragen 
via GiVT en zelf digitaal overgemaakte bedragen. 
Hartelijke dank voor uw bijdragen. 

Te houden collectes in december
Deze collectes zijn verbonden met het adventsthema van 2021 “Geef Licht aan Kin-
deren”.
Voor een korte toelichting daarop verwijzen we naar de introductie in de Vierpas van 
november.
Daarin staat o.a. vermeld dat het adventsmagazine tijdens de 1ste adventsdienst op 28 
november  
uitgedeeld zal worden. Ook zijn er dan een 20-tal exemplaren van de adventskalender 
beschikbaar.
Door de aangescherpte coronamaatregelen zullen veel Koorkerkers de diensten digi-
taal volgen en  daardoor het magazine mislopen. Wie het toch graag ontvangt kan dat 
aangeven aan een lid van onze taakgroep of op ons emailadres. Zolang de voorraad 
strekt bezorgen we dan een exemplaar bij u thuis.

* Na de al aangekondigde 1ste adventscollecte op 28 november voor kinderdagcentra 
in het straatarme Moldavië, staat de collecte op 5 december in het teken van Wereld 
Aids Dag op 1 december en is die specifiek bestemd voor de opvang en scholing van 
aidswezen in Rwanda.
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. “Mama Rose” 
richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Anno nu 
helpen ze nog steeds
kwetsbare kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of zelf besmet zijn. Ze 
regelen opvanggezinnen, geven persoonlijke begeleiding, bieden onderwijs, medici-
jnen en een zorgverzekering aan en geven voorlichting over HIV/aids op scholen en in 
kerken. Een flyer wordt uitgedeeld.
Bijdragen zijn welkom op NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie Utrecht o.v.v. Rwanda-
Koorkerk M’brg.

* Op 12 december wordt uw bijdrage in het kader van het binnenlands diaconaat 
gevraagd voor het jeugddorp De Glind.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge 
leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind, een klein dorp in het midden van Neder-
land, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen in 28 gezinshuizen 
veilig en stabiel wonen en werken aan hun toekomst. Een flyer is beschikbaar. Rek.nr. NL 
89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie Utrecht o.v.v. 
De Glind; collecte Koorkerk-M’brg.

* Op 19 december staat op het collecteprogramma van Kerk in Actie ‘jong protestant en 
deelname aan het Kerst Challenge spel’ op het programma. Zelf hebben we tijdens de 
vooravond van kerst een gedichtenwandeling in de Abdijkerken en helaas verder nau-
welijks/geen actief bij de Koorkerk betrokken jongeren. Daarom is voor een ander col-
lecte doel gekozen: Artsen zonder Grenzen, al 50 jaar actief. Ze blijven actief in Afghani-
stan, omdat de gezondheidszorg op instorten staat, in het met interne verdeeldheid én 
natuurrampen kampende Haïti, het verscheurde Jemen en tal van andere plaatsen. We 
delen zo mogelijk de nieuwe editie van hun Lifeline Magazine uit waarin u meer kunt 
lezen over de medische en humanitaire hulp van deze al 50 jaar lang actieve onomstre-
den organisatie.
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Artsen zonder Grenzen vraagt uw bijdrage om levensreddende kerstpakketten aan te 
kunnen bieden aan mensen in nood: een bevallingskit voor € 10, om een ondervoed 
kind aan te sterken € 25, schoon drinkwater voor 150.000 mensen per dag voor € 100, 
een 1ste hulpkoffer voor een medisch team voor € 850 en voor een hospitaaltent € 
1.300. NL 13 INGB 0000 0040 54 Artsen zonder Grenzen A’dam o.v.v. collecte Koorkerk-
M’burg.

* Als op de gedichtenwandeling tijdens kerstavond 24 december gecollecteerd wordt 
en in ieder geval tijdens de dienst op 1ste Kerst op 25 december, zijn/is die bestemd 
voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Op de Griekse eilanden leven 2.500 kinderen in erbarmelijke omstandigheden in plastic 
tenten, op  vervuilde grond, zonder elektriciteit, met te weinig eten, medische zorg en 
onderwijs. Ze proberen te overleven in de hoop ooit een betere toekomst te krijgen. 
Van de door de Nederlandse regering toegezegde opvang van 500 minderjarige kin-
deren binnen 3 jaar is dat nog maar voor 80 kinderen gerealiseerd. Via haar partneror-
ganisaties helpt Kerk in Actie met voedsel, water, kledingpakketjes, les aan kinderen op 
een veilige plek, etc.  Naast het op 28 november uitgedeelde magazine “Geef Licht: een 
beter leven voor vluchtelingenkinderen” zal een flyer uitgedeeld worden.
NL 89 ABNA 0457 47 457 Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. vluchtelingenkinderen collecte 
Koorkerk-M’brg.

Overheveling Energiebonus
Zoals bekend heeft de regering voorgesteld om als gedeeltelijke compensatie voor de 
per 1 januari 2022 sterk stijgende energieprijzen eenmalig een algemene bonus van € 
400 aan iedere wooneenheid uit te keren. Voor mensen met een goed inkomen en geï-
soleerd huis is die niet nodig; voor mensen met een laag of minimum inkomen en een 
slecht geïsoleerd huurhuis of eigen woning juist onvoldoende.
O.a. de Nederlandse Raad van Kerken heeft gepleit voor een op de specifieke behoeften 
afgestemde compensatie. Indien dat niet lukt, laat ze het aan lokale kerken over plaat-
selijke initiatieven te initiëren voor een overheveling van de energiebonus van mensen 
die de compensatie niet nodig hebben naar mensen voor wie een reële compensatie 
juist broodnodig is.
In Middelburg onderzoekt een werkgroep met mensen op persoonlijke titel, maar be-
trokken bij de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, de gemeente Middelburg, de provincie 
Zeeland en uit de Koorkerk, wat wenselijk en mogelijk zou kunnen zijn in Middelburg.
Mocht onverhoopt plaatselijke actie nodig zijn en de werkgroep met uitvoerbare voor-
stellen komen,  dan ziet onze taakgroep het als een diaconale uitdaging voor de kerken 
in Middelburg om daar een bijdrage aan te leveren. 

Namens de Taakgroep Diaconaat,
Jan Janse; janjansezeeland@gmail.com
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Digitale kring: Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ 
gelijkenissen. 

Datum 29 november
Tijd 19:30 - 21:00 uur
Entree 5 euro

De Remonstranten organiseren vanaf november 
vijf digitale bijeenkomsten (per Zoom) over de 
gelijkenissen uit de bijbel. Een soort digitale krin-
gen, zeg maar. Aanleiding en kapstok is het boek 
‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek 
met Jezus’ gelijkenissen’ dat begin september 
is verschenen. De opzet is simpel: de hoofdstu-
kauteurs uit dat boek geven eerst een presen-
tatie, waarna een gesprek volgt met de deelne-
mers aan de Zoomsessie. In het boek staan per 
hoofdstuk al gespreksvragen genoemd, dus het 
zoomgesprek kan die lijnen volgen. Per sessie 
kunnen maximaal 20 mensen mee doen. Geef je 
dus snel op.

Parabels over wat verloren ging, met Antje van der Hoek
In de eerstvolgende Zoomsessie op 29 november gaan we in gesprek over de twee 
parabels over het verlorene in het Lukasevangelie. Het is opmerkelijk dat alleen Lukas 
deze gelijkenissen in zijn evangelie heeft opgenomen. We lezen een en ander vanuit een 
existentieel perspectief: waar raken de beide parabels aan onze omgang met het verlor-
ene?
Graag opgeven via Zoomkring Gelijkenissen 2: Parabels over wat verloren ging | Remon-
stranten of via info@remonstranten.nl. Kosten zijn € 5 per persoon.
Joep de Valk

Amnesty in de Koorkerk
Zondag 21 november jl. was de eerste van twee zondagen waarop de bekende “einde-
jaarstafel” van Amnesty Walcheren weer achterin de Koorkerk stond. Er was extra veel 
ingekocht, ruim voordat begin november een aanscherping van de coronamaatregels 
bekend werd. Dat, in combinatie met een ronduit kletsnatte start van de dag, deed het 
ergste vrezen voor de afzet van kaarten en kaarsen.
Uiteindelijk waren er 35 personen in de kerk: 28 “gewone” bezoekers en 7 medewerk(st)ers 
(kosters, beeld & geluid, organist, predikante enz.). Ondanks deze zeer beperkte opkomst 
verkochten we voor € 320,00. We kijken daarom met vertrouwen uit naar 28 november, 
waarop de eindejaarstafel nogmaals achter in de kerk staat.
Tineke Bins & Peter van Keulen
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Recensie van het boek Brandend verlangen – om op te gaan in God/
Liefde: Mystiek van alledag van Wim Jansen 
(uitg. Van Warven, Kampen, 2021)

Op 10 juli j.l. vond in de Koorkerk de feestelijke presentatie plaats van dit nieuwe boek 
van ‘onze’ Wim Jansen (zie ook de Vierpas van juli/augustus 2021).
Het boek is sindsdien in de boekwinkel verkrijgbaar. Op de site https://ongrond.nl is 
onderstaande positieve recensie geplaatst van de hand van godsdienstfilosoof, the-
oloog en publicist Taede A. Smedes – redactie Vierpas

“Mystiek wordt vaak beschouwd als iets zweverigs, verheven, als inkeren in de stilte 
van je binnenste, afgesloten van de drukte van alledag. Wie zo over mystiek denkt, 
zal wellicht vreemd aankijken tegen het boek Brandend verlangen van de vrijzinnige 
predikant Wim Jansen. De ondertitel zegt het al: hier gaat het om ‘mystiek van al-
ledag’. Jansen schrijft het ook expliciet: hij wil ‘de mystiek weghalen uit de sfeer van 
bijzondere ervaring – spektakel en mirakel – en haar teruggeven aan het gewone 
leven en aan gewone mensen’ (34). Want: ‘God is zo aards als het maar zijn kan’ (9, 
nadruk in origineel). Niet voor niets komt Spinoza’s God/Natuur regelmatig in deze 
pagina’s ter sprake.

Jansen is uit de Zeeuws-Vlaamse klei getrokken. Wie daar niet bekend mee is, moet 
misschien aan de wat bruuske en directe manier van schrijven wennen. Dat geldt in 
elk geval voor mijzelf. Jansen neemt geen blad voor de mond. Hij schrijft over alles 
wat er in hem opborrelt. Er zit dus aan zijn teksten een verfrissend maar voor som-
migen wellicht ook vervreemdend rauw randje. 

Jansen schrijft over en vanuit de platte en banale werkelijkheid waarin we leven. 
Gaandeweg het boek leerde ik die rauwheid waarderen, de aardsheid. De vrijzinnige 
dominee neemt geen blad voor de mond, hij is eerlijk alsof hij niets meer te verliezen 
heeft. Alsof hij deels al met één been in die werkelijkheid staat die hij God noemt en 
waar hij zo naar verlangt: ‘Een ander verhaal heb ik niet: God is het centrum van mijn 
leven. Het verlangen van mijn leven. Het kostbaarste en het mooiste. (…) Het enige 
dat telt. Het enige dat overblijft. Ik wil het alleen nog over God hebben’ (20). 
Dat is overigens niet helemaal waar, want hij heeft het ook heel veel over zijn geliefde 
Naomi, waarmee hij hartstochtelijk vrijt (‘ik denk dat God zich fysiek het meest mani-
festeert in de clitoris’ (30)). En hij schrijft liefdevol over zijn broers, zijn kinderen en 
kleinkinderen. Bijt dat elkaar niet? Willen opgaan in God en verlangen naar eeuwig-
heid? Nee, schrijft Jansen, ‘ze kunnen naast elkaar bestaan. Meer nog, ze versterken 
elkaar. In het nu geniet ik intenser van ze, omdat er een glans van eeuwigheid over-
heen ligt. En ik verlang des te meer naar die eeuwigheid, omdat ik weet dat ik dan nog 
bij hen zal zijn, in pure liefde’ (268, nadruk in origineel).  

Toch is er ook telkens de verwoording van die worsteling met het loslaten. Want 
de banden met het aardse bestaan knellen soms ook flink. En dan kan het zomaar 
gebeuren dat Jansen voor even een oude brombeer wordt, die ineens woest kan 
worden op zijn kleinkinderen die zijn tuingereedschap slopen. Maar na iedere uit-
barsting komt dan ook de spijt over hoe hij zich heeft laten gaan en anderen heeft 
gekrenkt. Nee, Jansen is geen heilige en hij zal vermoedelijk ook de eerste zijn om dat 
te beamen. 

Ik had sterk het gevoel dat ik Jansen gaandeweg het boek leerde kennen. Zijn boek 
bestaat uit losse stukjes, bijna fragmenten. Het is ook bijna een dagboek, dat loopt 
van mei 2019 tot mei 2020. Maar gaandeweg het boek gaan die fragmenten zich iets 
meer hechten tot een geheel, een verhaal. Het boek verandert gaandeweg in de kro-
niek van een veelbewogen jaar. In dat  ene jaar voltrekt zich een bizarre omwenteling 
in de samenleving, de opkomst van corona en de lockdown, die ook Jansen niet ont-
gaat. Maar in datzelfde jaar voltrekt zich ook in Jansens eigen leven een drama: hij 
krijgt namelijk op de drempel van 2020 te horen dat hij leidt aan een ongeneeslijke 
prostaatkanker. Hoe lang hij nog heeft, weet hij niet. 

Hij schrijft zonder vrees, maar 
niet stoïcijns. Hij schrijft dat hij 
al twee hartinfarcten en drie 
depressies heeft overleefd 
(‘Voor beide ziekten geldt 
dat je na genezing echt het 
besef hebt te zijn opgestaan’ 
(36)). Hij heeft daarin het ver-
terende vuur van God/liefde 
ervaren: ‘zonder het lijden in 
mijn leven zou ik nooit zo de 
liefde hebben omarmd als nu 
het geval is’ (259, nadruk in 
origineel). Mystiek van alled-
ag betekent ook de omarm-
ing van sterfelijkheid. Wat hij 
vooral vreest is het verdriet 
van zijn geliefden als ze hem 
moeten missen. 

Jansen is er nog en hij schrijft 
nog altijd. Ik denk dat we nog wel 
een boek kunnen verwachten. 
Maar ook als dat niet gebeurt, 
heeft hij met Brandend verlan-
gen een onvergetelijk en on-
troerend boek afgeleverd van 
een man die zich met liefde laat 
opbranden aan het leven: ‘Liefde 
leren, liefde leven en uiteindelijk 
opbranden in liefde – daartoe 
zijn wij op aarde’ (343).”
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“Ik was er bij.
Het is lang geleden. Jong en oud waren er, mannen en vrouwen, mensen van stad en 
platteland. Aangevuurd door onze leiders.
We waren teleurgesteld. Hij was zo’n grote belofte. Hij maakte bijzondere keuzes en 
had aandacht voor zieken, hoeren, buitenlanders en zelfs Romeinen, bezetters! Hij 
stond dichter bij ons dan onze officiële leiders. Hij was een herder met aandacht voor 
ieder van ons.
Hij schiep hoge verwachtingen. We hadden hem nodig.
Maar het leek of hij zich losmaakte uit onze verwachtingen. We raakten in verwarring 
door zijn niet-zijn en niet-doen van wat wij hoopten: ons bevrijden van de Romeinen 
en de zelfzuchtige leiders.
Hij was kort daarvoor opgepakt. Was dit nou van hem over? We voelden ons teleur-
gesteld en kwaad. En als je met een groep bent, kan je tot rare dingen komen.
Later beschreef Mattheus wat er gebeurde in zijn evangelie over de betekenis van 
Jezus’ leven. Ik schrok toen ik het zwart op wit zag staan: ’Zijn bloed kome over ons 
en onze kinderen’. We hadden dat geroepen, ja. Maar als je het op papier zet, kan het 
een eigen leven gaan leiden. Had Mattheus dat maar niet gedaan. Want hoe zal hier 
in de toekomst mee worden omgegaan? Christenen worden nu zelf vervolgd, maar 
ze groeien enorm als beweging. Wat als ze veranderen in een grote en sterke macht? 
Joden krijgen al zo vaak de schuld als er iets mis gaat. Hier kunnen onze haters mee uit 
de voeten, dacht ik toen ik die zin las in Mattheüs’ verhaal en een onbestemd gevoel 
beving mij.
Als iets zwart op wit staat, gaan mensen er mee aan de haal. Zeker als ze anoniem 
kunnen blijven of zich verbergen in een groep. Elk geloof brengt mensen voort die 
niet kunnen relativeren of niets in de context zien. Ze maken wat geschreven staat 
absoluut. Nog erger: elk geloof brengt mensen voort die denken dat ze namens God 
moeten oordelen, straffen en zelfs doden. Zal dat de aanhangers van Jezus niet ge-
beuren?
Ik ben nu oud. En als ik terug kijk op wat er eigenlijk speelde, zie ik het zo: Pilatus zei: 
‘Ik was mijn handen in onschuld’. Hij deed of hij als individu onschuldig was aan het 
gebeuren. Maar het was geen schuld of onschuld van een individu. We deden het met 
elkaar. Pilatus had de macht om Jezus los te laten, maar hij durfde niet.
Pilatus sprak over ‘ik’, maar het was een ‘wij’ gebeuren, inclusief hij.
Misschien heeft Mattheus dat duidelijk willen maken. Dat de verwerping van Jezus 
door álle mensen was. Niemand mag zeggen: Ik had het niet gedaan.
Ik was er bij. Ik heb het geroepen en jij zou het ook geroepen hebben als je daar was 
geweest. We waren mensen die dé mens verwierpen. Zo erg was en is het met ons als 
mensheid gesteld.
Wat wij riepen kreeg voor mij naderhand een andere betekenis.
Toen wij daar op dat plein Jezus verwierpen, verwierpen we onszélf. Niet als jood, 
maar als mens: onze werkelijke vrijheid, waarachtige liefde, ons léven. We verwierpen 
God. Want alles wat we toen van hem verwachtten, draaide om onszelf. Er was niets 
wezenlijk veranderd als hij had gedaan wat wij wilden.
Zijn trouw en het offer van zijn dood en zijn verrijzenis maakten pas duidelijk wie hij 
is en dat zíjn leven is wat we werkelijk nodig hebben.
‘Bloed’ betekent ‘leven’. Zijn leven kan ons en onze kinderen redden, bevrijden en 
doen leven.
‘Zijn leven kome over ons en onze kinderen’, betekent die zin nu voor mij.
Hoewel we toen iets andere bedoelden, en hoewel Mattheus de uitroep gebruikt om 
te corrigeren wie denkt dat hij zich vrij kan pleiten aan die veroordeling van Jezus.
‘Zijn leven kome...’: want zijn leven maakt ons en onze kinderen tot geheelde mensen.”

Preekwedstrijd - beste 
preek in de theolo-
gencategorie is van 
Menso Rappoldt

Hoe preek je over een be-
laden bijbeltekst? De web-
site Liberaal Christendom 
schreef daarvoor opnieuw 
een preekwedstrijd uit. De 
twee winnende preken gin-
gen over teksten die in het 
verleden hebben geleid – en 
soms nog steeds leiden – tot 
antisemitisme en racisme.
Er werden 73 preken inges-
tuurd, 43 van professionele 
predikers, de rest van leken. 
De winnende preek bij de 
theologen was van predi-
kant Menso Rappoldt uit 
Emmen, met een preek over 
Mattheüs 27:25.

Ds. Menso Rappoldt is voor 
vele Koorkerkers geen on-
bekende; met enige regel-
maat gaat hij voor in een 
dienst; zeer recent nog op 
28 november. We plaatsen 
zijn winnende preek daarom 
graag hiernaast integraal in 
deze Vierpas.



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad:
Scriba:   Luuk
scriba@koorkerk.nl
RGMZ, secr. Esther Meulblok
tel.: 0113-562531
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
tel.: 06 54 33 85 74
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06 19 03 68 70
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 06 48 64 07 47
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk:
Joop Caljé tel. 06 53 17 52 97
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
Als gevolg van een misverstand in de communicatie deze maand geen inzending voor deze 
rubriek. In het januari-nummer wordt de draad weer opgepakt.

De redactie

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van de maand januari 2022 verschijnt omstreeks 2 januari 2022. 
Kopij dient uiterlijk 24 december 2021 per e-mail te worden aangeleverd bij redacteur 
Adrie le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 


